
                                                             Presenteert

              Stephen Kent
                                                                       &

                                      Steev Kindwald
                                         ( fluit en mondharp)

                         Een van ’s werelds beste didgeridoo-spelers.
                                   En wel op vrijdag 27 juni 2003.

Stephen Kent, een begenadigd didgeridoo-speler, die met andere
wereldmuziek-muzikanten heeft gespeeld waaronder: Habib Koïte,
Baaba Maal, Herbie Hancock, Yothu Yindi enz. enz.
En zeker niet te vergeten zijn twee bands Lights in a fat City en
Trance Mission. Stephen heeft met deze bands op gerenommeerde
festivals opgetreden waaronder verscheidene WOMAD festivals,
Leipzig en Zurich Jazz Festivals, enz.
Hij creëert met zijn muziek een bruisende mix van emoties, het ene
nummer melancholisch en het andere nummer opzwepend, waarbij
een vleugje folk niet wordt vermeden.

                 Dit mag je gewoon NIET missen!

Wanneer:   27 juni 2003,

Waar: Wereldmuziek-café “de Eend”
          Irmstraat 1
           t.o kerk te Simpelveld
                  tel: 045 –5312164
TIP:    RESERVEREN .
Entree: € 8.50
Voor meer informatie over Stephen Kent: www.didjeridu.com/skent


